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Hallo! 

Graag stel ik mijzelf eventjes voor: mijn naam is Erika Koper. 

Ik leef al miljoenen jaren onder de grond.  Het was er rustig en niemand viel mij lastig! 

Plots werd mijn rust verstoord. Oorspronkelijk maakten ze mooie sieraden of wapens 
van mij. Maar tegenwoordig verstoren ze mij vaker! Ze gebruiken mij nu ook voor 
elektrische apparaten en daar zijn er veel van! 

Omdat ik zo diep in de grond zit, krijgen ze me niet zomaar te pakken. Daarom bouwen 
ze grote open mijnen om aan mij te kunnen met gigantische machines. Soms gebruiken 
ze ontploffingen met dynamiet om me uit de grond te halen. Wat een lawaai! 

Enorme kranen vangen me op om me daarna in grote vrachtwagens te gooien. Dan 
rijden ze met mij naar een fabriek, waar ik eerst in kleine stukjes word gedaan. Daarna 
gooien ze mij in een heet bad, waardoor ik smelt.  Dan toveren ze mij om tot een grote, 
zware, koperen plaat. 

Als plaat word ik vervoerd met een groot schip en ik ben niet de enige! Er reizen nog 
duizenden andere koperen platen met mij mee. Samen steken we de oceaan over om 
in Europa aan te komen. Wat een reis! 

In Europa gaan we opnieuw naar fabrieken waar ze mij en de andere platen zullen 
omvormen tot buizen, draden, dunne platen enz. Uiteindelijk komen we misschien wel 
terecht in jouw gsm, keuken of muziekinstrument. 


